
 

  

Liturgie voor de eredienst op zondag  4 mei 2025 om 09:30 in de Oude Kerk. 

Voorganger: ds. G.J. Anker 

 

Zingen: Psalm 149 (Oude Berijming) 

3 Op 't heuglijkst zien Zijn gunstgenoten, 

Door 't heilsieraad, hun eer vergroten 

Dies mogen zij van blijdschap springen, 

En op hun legers zingen. 

Het lied, gewijd aan 's HEEREN lof, 

Die hoger rijst dan 't hemelhof, 

Vervult hun keel hun hand aanvaardt 

Een scherp tweesnijdend zwaard. 

 

Stil gebed 

Votum en Groet 

 

Zingen: Psalm 98 (Oude Berijming) 

2 Hij heeft gedacht aan Zijn genade, 

Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt. 

Dit slaan al 's aardrijks einden gade, 

Nu onze God Zijn heil ons schenkt. 

Juich dan den HEER met blijde galmen, 

Gij ganse wereld, juich van vreugd. 

Zing vrolijk in verheven psalmen 

Het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt. 

 

3 Doet bij uw harp de psalmen horen 

Uw juichstem geev' den Heere dank 

Laat klinken, door uw tempelkoren, 

Trompetten en bazuingeklank. 

Dat 's HEEREN huis van vreugde druise 

Voor Isrels grote Opperheer 

De zee met hare volheid bruise, 

De ganse wereld geev' Hem eer. 

 

Lezing van de Wet 

 

Zingen: Psalm 119 (Oude Berijming) 

87 Kom mij te hulp mijn ziel, die U verbeidt, 

Heeft Uw bevel met lust en liefd' ontvangen 

Ik haak, o HEER, naar 't heil, mij toegezeid 

Bestier in gunst naar Uwe wet mijn gangen 

Al mijn vermaak stel ik, met rijp beleid, 



In Uw gebod dat is mijn hoogst verlangen. 

 

Gebed om de opening van het Woord 

 

Schriftlezing: Psalmen 118 vers 21 - 29  

 

21 Ik zal U loven, omdat U mij verhoord hebt 

en mij tot heil geweest bent. 
22 De steen die de bouwers verworpen hadden, 

is tot een hoeksteen geworden. 

 

23 Dit is door de HEERE geschied, 

het is wonderlijk in onze ogen. 

24 Dit is de dag die de HEERE gemaakt heeft, 

laten wij op deze dag ons verheugen en verblijd zijn. 

 

25 Och HEERE, breng toch heil; 

och HEERE, geef toch voorspoed. 

 

26 Gezegend wie komt in de Naam van de HEERE! 

Wij zegenen u vanuit het huis van de HEERE. 

27 De HEERE is God, Hij heeft ons licht gegeven. 

Bind het feestoffer vast met touwen 

tot aan de hoorns van het altaar. 

 

28 U bent mijn God, daarom zal ik U loven; 

mijn God, ik zal U roemen. 
29 Loof de HEERE, want Hij is goed, 

want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig. 

 

Schriftlezing: 1 Petrus 2 vers 1 - 10 De levende steen en het heilige volk 
1 Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. 

2 En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor mag 

opgroeien, 

3 indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goedertieren is, 

4 en kom naar Hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God 

uitverkoren en kostbaar, 

5 dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, 

om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus. 

6 Daarom staat er in de Schrift: Zie, Ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is; en: Wie in 

Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. 
7 Voor u dan, die gelooft, is Hij kostbaar; maar voor de ongehoorzamen geldt: De steen die de bouwers 

verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden, en een steen des aanstoots en een struikelblok; 



8 voor hen namelijk die zich aan het Woord stoten, door ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook bestemd 

zijn. 

9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God 

Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis 

geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht, 

10 u, die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent; u, die zonder ontferming was, maar nu in 

ontferming aangenomen bent. 

 

Schriftlezing: Hebreeën 5 vers 11 - 14 Geestelijke onvolwassenheid 

11 Over hem hebben wij veel dingen te zeggen, die moeilijk zijn om uit te leggen, omdat u traag 

geworden bent in het horen. 

12 Want hoewel u, gelet op de tijd, leraars zou moeten zijn, hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in 

de grondbeginselen van de woorden van God. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben en 

niet vast voedsel. 

13 Ieder immers die van melk leeft, is onervaren in het woord van de gerechtigheid, want hij is een kind. 

14 Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel, voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan 

geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. 

 

Schriftlezing: Hebreeën 6 vers 1 - 3  

1 Laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten, en doorgaan tot de 

volmaaktheid, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in 

God, 
2 van de leer van de dopen, van de handoplegging, van de opstanding van de doden en van het eeuwig 

oordeel. 

3 En dat zullen wij ook doen, als God het toestaat. 

 

Zingen: Psalm 118 (Oude Berijming) 

10 Dit is, dit is de poort des HEEREN: 

Daar zal 't rechtvaardig volk door treen, 

Om hunnen God ootmoedig t' eren, 

Voor 't smaken Zijner zaligheen. 

Ik zal Uw Naam en goedheid prijzen: 

Gij hebt gehoord Gij zijt mijn geest, 

Door Uw ontelbre gunstbewijzen, 

Tot hulp en heil en vreugd geweest. 

 

11 De steen, dien door de tempelbouwers 

Verachtlijk was een plaats ontzegd, 

Is, tot verbazing der beschouwers, 

Van God ten hoofd des hoeks gelegd. 

Dit werk is door Gods alvermogen, 

Door 's HEEREN hand alleen geschied 

Het is een wonder in onz' ogen: 

Wij zien het, maar doorgronden 't niet. 

 

Prediking 

 

Zingen: Weerklank 489 (Liederen van schuldbelijdenis en vergeving) 

1 Ik heb de vaste grond gevonden, 

waarin mijn anker eeuwig hecht: 

de dood van Christus voor de zonden, 

van eeuwigheid als grond gelegd. 

Die grond zal onverwrikt bestaan, 

2 Het is het eeuwige erbarmen, 

dat mijn besef te boven gaat, 

het zijn de liefdevolle armen, 

het is zijn hart, dat openstaat. 

Hij noodt de zondaar, Hij vergeeft 



als aarde_en hemel ondergaan. 

 

die Hem het hart gebroken heeft. 

 

3 O afgrond, waarin alle zonden 

verzinken en niet meer bestaan! 

O diep geheim van Christus' wonden, - 

het oordeel is te niet gedaan! 

O Heer, uw bloed roept voor altijd: 

barmhartigheid, barmhartigheid! 

 

4 Daarop wil ik gelovig bouwen, 

getroost, wat mij ook wedervaart 

mij aan Gods vaderhart vertrouwen, 

wanneer mijn zonde mij bezwaart. 

Steeds vind ik daar opnieuw bereid 

oneindige barmhartigheid. 

 

Dankgebed en Voorbeden 

 

Inzameling van de gaven 

 

Zingen: Psalm 52 (Oude Berijming) 

7 Mijn God, U zal ik eeuwig loven, 

Omdat Gij 't hebt gedaan. 

'k Verwacht Uw trouwe hulp van boven 

Uw waarheid zal bestaan. 

Uw Naam is voor 't oprecht gemoed, 

Van al Uw gunstvolk goed. 

 

Zegen 

 

 


